
De kracht van meertaligheid:

Opvoeden tot polyglotte kinderen met Nederlands"

Eindelijk voel ik me gesteund! De Franstalige (serieuze) TV zender RTBF heeft een artikel gemaakt
dat bewijst dat het Nederlands een makkelijkere taal is om te leren dan een andere taal zoals het frans
of het engels. Gezien het een fonetische taal is moet je er zo jong mogelijk mee beginnen. Het
opgroeien in een meertalige omgeving biedt verschillende voordelen voor kinderen, die door medisch
en psychologisch onderzoek zijn onderbouwd:

● Cognitieve flexibiliteit: meertalige kinderen ontwikkelen vaak betere cognitieve flexibiliteit.
Ze kunnen gemakkelijker schakelen tussen verschillende taken en zijn beter in
robleemoplossend denken.

● Verbeterde executieve functies: onderzoek toont aan dat meertalige kinderen vaak betere
executieve functies hebben, zoals aandacht, inhibitie en werkgeheugen. Dit komt omdat ze
voortdurend moeten kiezen welke taal ze gebruiken en onderdrukken wat niet relevant is.

● Vertraagde symptomen van dementie: sommige studies suggereren dat meertaligheid op
latere leeftijd kan bijdragen aan een vertraging in het ontstaan van symptomen van
dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer.

● Verbeterde taalvaardigheden: meertalige kinderen ontwikkelen vaak een dieper begrip van
taalstructuren en grammatica, wat hun lees- en schrijfvaardigheden in verschillende talen kan
verbeteren.

● Cultureel bewustzijn en empathie: het leren van meerdere talen gaat vaak gepaard met
blootstelling aan verschillende culturen, wat kan leiden tot een groter cultureel bewustzijn en
verhoogde empathie.

● Betere communicatievaardigheden: meertalige kinderen leren hoe ze hun taalgebruik
kunnen aanpassen aan verschillende sociale en culturele contexten, wat hun
communicatieve vaardigheden versterkt.



● Academische voordelen: er zijn aanwijzingen dat meertaligheid kan bijdragen aan betere
academische prestaties, vooral in gebieden als leesvaardigheid en woordenschat.

● Verbeterde aandacht en concentratie: meertalige kinderen moeten vaak hun aandacht
verdelen over meerdere talen, wat hun algemene aandachts- en concentratievermogen kan
verbeteren.

● Flexibiliteit in denken: het regelmatig schakelen tussen verschillende talen kan leiden tot
meer creatief en flexibel denken.

● Economische voordelen op lange termijn: meertaligheid kan op lange termijn economische
voordelen bieden, aangezien meertalige volwassenen vaak meer kansen hebben op de
arbeidsmarkt

Dit toont hoe belangrijk het is om uw kinderen zo vroeg mogelijk bloot te stellen aan een andere taal
dan die thuis gesproken wordt.

Als ik uit eigen ervaring kan spreken hebben mijn man en ik een beslissing moeten maken. Mijn man
dacht gebruik te maken van de geboorte van onze dochter om Nederlands te spreken met haar (hij was
franstalig), waarop ik van mening was om juist ieder zijn eigen taal te spreken met onze dochter. Dus
hij Frans, ik Nederlands en wij samen Engels. Zo geschiede en het resultaat een drie-talig kind waar
Brussel trots op kan zijn :-) (en wij ook, natuurlijk) Zo kom ik dichter bij mijn Leitmotif dat eigenlijk
iedereen zou moeten kunnen FRUTCHEN French en Dutch in English :-)

In het artikel van de RTBF wordt er duidelijk gezegd dat je zo jong mogelijk mag/moet beginnen met
een andere taal te leren aan je kind. Ik ben van mening dat het belangrijk is dat je als ouder je eigen
angst of twijfel niet mag overbrengen op je kind.

Vaak hoor ik ouders zeggen “we hebben ons kind niet in het Nederlands gezet omdat we bang zijn dat
we die dan niet kunnen opvolgen” In plaats daarvan zou je juist van de gelegenheid gebruik moeten
maken om samen met je kind het Nederlands te leren, op de kar te springen! Ik zeg niet dat het
makkelijk is maar je moet de cirkel doorbreken en je kind alle middelen geven om te slagen in het
leven. In mijn 20 jarige carrière in de rekrutering en selectie is dit enkel versterkt geweest. Zonder het
Nederlands kom je gewoon niet meer “aan de bak”! Maar aub wacht er niet mee tot dat je kind in het
verplichte circuit geraakt op het middelbaar maar begin er mee vanaf het begin.


